Verhalen over de bewoners
van Stationsweg 32 tijdens

de oorlog.

Van Stationsweg 32 - gebouwd in 1887 - is
helemaal niets meer terug te vinden. Toen de
gemeenteraad van Sliedrecht nog dacht dat ons
dorp zou uitgroeien tot wat een dubbelstad
werd genoemd met meer dan 50.000 inwoners,
moest er natuurlijk ook alvast een theater ko-
men waarin voor die inwoners - die er nooit zijn
gekomen - sprake kon zijn van vertier, Stations-
weg 32 stond daarbij een beetje in de weg en
dus volgde sloop.

Familie Nederlof

We pakken de draad op op het moment dat de
familie Nederlof het huis koopt (we spreken
over 1924). Afkomstig uit Wijngaarden vestigt de
familie zich in Sliedrecht. Vader, moeder en enig
kind, dochter Leentje Johanna. Het is zeker geen
onbemiddelde familie, want behalve het huis op
de Stationsweg koopt vader Nederlof ook een
winkelpand op de Kerkbuurt dat hij verhuurt.
Als zowel haar vader als moeder overleden zijn,
blijft Leentje alleen in het grote huis achter. En
besluit dan kostgangers te nemen.

Familie Van Gelderen

In maart 1941 trekt de familie van Gelderen

uit Rotterdam bij haar in. Dat gaat allemaal nog
netjes volgens de ‘regels’. De familie wordt keu-
rig ingeschreven in het bevolkingsregister.

Dat deze familie uit de grote stad verhuist naar
het rustige Sliedrecht is niet verwonderlijk. De
moeder van mevrouw Van Gelderen woont in
Sliedrecht en kort daarvoor is ook haar broer
met zijn gezin in Sliedrecht gaan wonen.

De anti-Joodse maatregelen volgen elkaar in die
tijd heel snel op. Voor vader Jacques van Gelde-
ren is dat aanleiding om te gaan zoeken naar
een mogelijkheid om onder te duiken in de Bies-
bosch: het voor de Duitsers nauwelijks te door-
gronden gebied met bosgrienden, kreekjes, veel
modder en slik. Samen met zijn neefje en gehol-
pen door twee Sliedrechtse jongemannen ste-
ken ze de rivier over op zoek naar een schuil-
plek. Dat gaat hopeloos mis. Een geschikte plek
vinden lukt niet en op de terugweg zinkt één van
de twee kano's waarmee de tocht werd ge-
maakt. Eenmaal weer op het land worden ze
door de politie opgepakt. Jacques van Gelderen
en zijn neefje worden naar Rotterdam gebracht
en daar verhoord door de Sicherheitspolizei. Het
neefje mag weer naar huis en ook Jacques wordt
na 2 dagen ‘'vrij’ gelaten. Met op zijn gevangenis-
kaart wel de vermelding 'gaat naar Westerbork'.
Op de dag van ‘vrij-lating (vrijdag 14 augustus)
voegen zich ook zijn vrouw en zoontje bij hem.

Vanuit Loods 24 (een havenloods in Rotterdam
die door de Duitse bezetter gebruikt werd als
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verzamelplaats voor de deportatie van joden)
schrijft Jacques nog een briefkaart ‘Aan den
Hoofdinspecteur den heer Kusters en het poli-
tiepersoneel' van Sliedrecht. Daarin bedankt hij
Kusters voor hoe laatstgenoemde zijn best heeft
gedaan, zoals Jacques hoorde van zijn vrouw.

In het bericht kondigt hij ook aan dat ‘wij de
grote reis gaan ondernemen’ en spreekt de
hoop uit elkaar nog eens te zullen zien.

Op 15 augustus komen ze aan in Westerbork;
op de registratiekaart van Jacques van Gelderen
was genoteerd, dat hij ‘de oproep verloren had’
en bij Sophia en zoon Simon Gabriél, dat zij ‘zon-
der oproep’ in Westerbork aangekomen zijn.
Vanuit Westerbork gaan ze op 17 augustus naar
Auschwitz. Daar komen ze 19 augustus aan en
worden Sophia en Simon Gabriél nog diezelfde
dag vermoord. Jacques van Gelderen treft op

30 september 1942 hetzelfde lot.

Onderduikers

Rond de tijd dat de laatste - niet ondergedoken -
Joods Sliedrechtse inwoners worden afgevoerd
naar Westerbork (we spreken over november
1942), hebben zich ook de eerste Joodse onder-
duikers gemeld op de Stationsweg.

In de loop van 1942 raakte de onderduik steeds
beter georganiseerd en ontstonden er op verschil-
lende plekken in het land kleine onderduiknetwer-
ken. Hoewel we niet (nog niet?) weten hoe de
mensen in Sliedrecht terecht kwamen, is het aan-
nemelijk dat zij daarbij ook zijn geholpen door zo'n
netwerk. Hoe is het anders te verklaren dat er
mensen uit zowel Rotterdam als Amsterdam bij
mejuffrouw Nederlof belandden? Een directe fami-
lierelatie tussen de mensen uit de haven- en die
uit de hoofdstad hebben we niet kunnen leggen.

Hoeveel mensen op de Stationsweg ondergedo-
ken waren of zijn geweest, weten we niet precies.
Toen de boel verraden was en de Duitse politie
zich meldde waren het er in ieder geval 10. Die
aanhouding is nogal chaotisch verlopen. Een oog-
getuige (op dat moment 10 jaar oud) meldde dat
de mensen aan de achterkant van de woning alle
kanten oprenden. Een aantal sprong over de sloot
die zich achter de huizen aan de Stationsweg be-
vond; sommigen renden richting de dijk en ande-
ren probeerden richting station te viuchten.
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Ontsnapt

In het politierapport staat dat 8 van de onder-
duikers zijn aangehouden en dat het twee gelukt
is te ontkomen. Wat er van hen terecht is geko-
men is niet helemaal duidelijk. Aan de hand van
gegevens van het Rode Kruis weten we dat één
van hen, Aron Nathan, van 20 april 1944 tot 19
mei 1944 in Westerbork was. Als hij die dag met
een transport naar één van de kampen in bezet
Polen is gedeporteerd, is hij mogelijk te zien in
de Westerborkfilm, waarop het vertrek van die
dag is vastgelegd. Van de andere ontsnapte on-
derduiker weten we nog minder: nasporingen
in 1947 door de politie van Schiedam brachten
geen helderheid over wat er is gebeurd met
Jacob Loeb, een knul van een jaar of 20.

Hoe moet het zijn geweest om
ondergedoken te zijn?

Een brief van vader en moeder De Raaij aan één
van hun dochters biedt een klein beetje inzicht.
De brief is gedateerd 19 februari 1943, twee
weken voor hun arrestatie. ‘Onze buurman en
vriend is ons in ons pension komen opzoeken en
heeft ons verslag uitgebracht van het bezoek aan
jullie. Hij vertelde ons dat jullie er goed en opge-
wekt uitzagen'. U moet zich hierbij realiseren dat
ook degenen, waarover de vriend vertelde, on-
dergedoken waren. ‘Ons dagprogramma is nog
steeds ongewijzigd. Het eten gaat hier wel, de
tegenwoordige schaarste in aanmerking geno-
men en ik geloof wel wat dikker te zijn gewor-
den'. Vader Joseph spreekt de hoop uit dat nu
spoedig de tijd mag komen dat de familie elkaar
weer ziet en moeder Vrouwtje hoopt binnen en-
kele weken een grote familieretinie te houden en
jullie dan allen gezond weer te zien? Daar is het
dus nooit meer van gekomen.
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Joseph de Raaij en Vrouwtje de Raaij-de Jong.



Het echtpaar De Raaij - de Jong
Joseph de Raaij en zijn echtgenote Vrouwtje de
Jong woonden voor hun onderduik in Hillegers-
berg. Op dat moment van een zelfstandige ge-
meente verworden tot een Rotterdamse wijk.
Aanvankelijk leefden we in de veronderstelling
dat het huwelijk kinderloos was gebleven. Maar
dankzij onze website hebben we dat verhaal
kunnen bijstellen. Een kleindochter zocht op de
namen van haar grootouders en belandde op
die manier bij de Stichting Struikelstenen Slie-
drecht. Joseph en Vrouwtje bleken twee doch-
ters te hebben gekregen. Beide dochters zijn in
de oorlog ondergedoken. Eén van hen over-
leefde de oorlog niet. Zij is op 1 mei 1944 in
Auschwitz vermoord.

Joseph en Vrouwtje zijn na hun arrestatie via
Westerbork op transport gesteld (14 september

1943) naar Auschwitz en zijn daar op 17 septem-

ber 1943 vermoord. Dat zij in Auschwitz beland-
den en de andere 6 onderduikers in Sobibor
heeft te maken met het moment van transport
uit Westerbork.

Van 2-3-1943 t/m 20-7-1943 vonden geen
transporten plaats naar Auschwitz en alleen
naar Sobibor. Vanaf 24-8-1943 weer naar
Auschwitz, daarna niet meer naar Sobibor.

Drie Rotterdamse dames:
Antoinetta Rosenau-Fles,

Hester Kattenburg-Fles en

Martha Kattenburg-Goldstein

Naast het Rotterdamse echtpaar waren ook drie
Rotterdamse dames in de onderduik: de gezus-
ters Fles en een schoonzus van één van hen.

Antoinetta (roepnaam Cato) was, evenals haar
Zus Hester, weduwe. Antoinetta was getrouwd
geweest met Joseph Rosenau. Na hun huwelijk
zijn ze naar Berlijn verhuisd. In de nasleep van
de Kristallnacht' die in de nacht van 9 op 10
november 1938 door Duitsland raasde en voor
veel Joden het zoveelste sein was van een
veranderende tijd en velen er ook toebracht
halsoverkop uit Duitsland te vertrekken, komen
Antoinetta en Joseph in 1939 terug naar Neder-
land. Nog in dat zelfde jaar overlijdt Joseph.

Hester
Kattenburg-Fles

Haar twee jaar jongere zus Hester trouwt op
haar 22ste met Siegfried Kattenburg. Ze krijgen
1 dochter Milly. Siegfried overlijdt in 1928.

Martha Kattenburg-Goldstein

In dezelfde straat als Antoinetta woont ook
Martha Kattenburg-Goldstein. Martha is ge-
trouwd met Herman Mozes Kattenburg.

Een jongere broer van Siegfried, de echtgenoot
van Hester Fles.

Hester en
Martha
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De schoonzusters kunnen het goed met elkaar
vinden; af te leiden uit foto's die we ter beschik-
king kregen van de kleindochter van Hester. Een
uitstapje naar Scheveningen in (1935) toont ons
twee levendige dames.

Herman en Martha krijgen twee zoons. Eén van
hen, Frederick, belandt in Engeland en sluit zich
daar aan bij de Koninklijke Nederlandse Brigade,
die later de naam krijgt de Prinses Irenebrigade.
Hij helpt mee aan de bevrijding van Nederland.

David Kattenburg - rechts - bezocht met
enkele bestuursleden van de Stichting
Struikelstenen Sliedrecht de plaats waar
Stationsweg 32 oorspronkelijk stond.
Foto: Hans van der Aa / Sliedrecht24.nl

Zijn zoon David Kattenburg woont in Canada.

In augustus jl. bezocht hij Sliedrecht. Tijdens dat
bezoek heeft hij geluidsopnames gemaakt. Die
zijn rond de tijd van de steenlegging uitgezon-
den op een Duitse, internationaal georiénteerde
zender. Het programma is via de website van de
Stichting Struikelstenen Sliedrecht te beluiste-
ren. [https://www.struikelstenensliedrecht.nl/
category/nieuws/]

Als Frederick helpt Nederland te bevrijden zijn
diens vader en moeder al niet meer in leven. Va-
der overlijdt in 1942 en moeder wordt met haar
vriendin en schoonzus Hester en Hesters zus
Antoinetta op 9 april 1942 vermoord in Sobibor.
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Uit Amsterdam: Julia de Goede-
Salomons, David de Goede en
Rozette van Aals.

Behalve de drie Rotterdamse weduwen bevindt
zich nog een weduwe op de Stationsweg: Julia
de Goede-Salomons; zij duikt onder samen met
haar zoon David. In tegenstelling tot de andere
bewoners komen Julia en David uit Amsterdam,
Ze woonden daar op het adres Plantage
Kerklaan 3 (direct om de hoek bij de Holland-
sche Schouwburg, de plek die vanaf augustus
1942 door de Duitsers is gebruikt als verzamel-
plaats van waaruit Joden op transport werden
gesteld naar o.a. Westerbork).

Ook in de Plantage Kerklaan 3 woonde Rozette
van Aals. Rozette is op 26 juni 1882 geboren in
Utrecht; de 5e dochter uit een gezin van 8 kinde-
ren. Van die 8 kinderen zijn er 5 in Duitse kam-
pen omgebracht. Voor de oudste broer (Jacob)
van Rozette is (0ok) een struikelsteen aange-
bracht in Apeldoorn. De gegevens die we van
Rozette kennen, vormen, naast wat we in het
politierapport vonden over hoe lang de onder-
duikers bij juffrouw Nederlof verbleven, aanlei-
ding voor de veronderstelling dat de meesten
niet eerder dan in november/december 1942
in Sliedrecht arriveerden. Op Rozettes kaart in
het Amsterdams archief staat dat zij op 30 de-
cember 1942 is uitgeschreven. ‘Naar Duitsland’
staat er bij. Dat laatste is althans wat de datum
betreft, niet correct. Navraag bij het archief
leerde dat de datum van 30 december 1942 de
datum is waarop is geconstateerd dan Rozette
niet meer aan de Plantage Kerklaan woonde.
Toen zat ze dus blijkbaar al in Sliedrecht.

Julia de Goede, zoon David en Rozette van Aals
worden net als de Rotterdamse dames op 9 april
1942 in Sobibor omgebracht.

Leentje Nederlof

Het onderdak verlenen komt ook Leentje Neder-
lof duur te staan. Ook zij wordt vastgezet en via
de gevangenis in Rotterdam komt ze op 9 juni



1944 aan in Vught. Uit een brief van het Rode
Kruis over haar nalatenschap lezen we dat Leen-
tje is overgebracht naar kamp Buchenwald en
dat ze daar voor de keus werd gesteld voor
Duitsland te werken in een munitiefabriek of te
worden getransporteerd naar een vernietigings-
kamp. Uit die mogelijkheden koos ze voor het
laatste. Op 28 februari 1945 (twee maanden
voor de bevrijding van het kamp door de Rus-
sen) is mejuffrouw Nederlof overleden.

Deze informatie komt ook voor in het boek
Sliedrecht in oorlogstijd.

Maar zo is het niet gegaan.

Leentje Nederlof is met het '‘Dolle Dinsdag*-trans-
port van 6 september 1944, toen Kamp Vught in
allerijl werd ontruimd, direct naar Ravensbriick
getransporteerd. Als de informatie in de brief van
het Rode Kruis verder klopt en Leentje dus wei-
gerde voor de Duitsers te gaan werken dan is ze
vermoord in een provisorische gaskamer, die
eind 1944 op Ravensbruck is ingericht. Hier liet
de SS tussen eind januari en april 1945 circa
5.000 tot 6.000 gevangenen vergassen, Er is ech-
ter sprake van een verklaring van een medege-
vangene dat zij aan uitputting is overleden.

Ravensbriick

Toen Leentje was vertrokken werd het huis en
alles wat er in te vinden was door de Duitsers
verbeurd verklaard.

Daar hoorde ook de voorraad bij die in het huis
aanwezig was om de onderduikers van vol-
doende voedsel te voorzien. Een voorraad die
regelmatig moest worden aangevuld. En het
heeft er alle schijn van dat deze aanvullingen
(het moet zijn opgevallen dat er voor een vrouw
alleen wel heel veel etenswaren aan huis wer-
den bezorgd) uiteindelijk de aanleiding waren
voor het verraad.

35 stuks
21 flesschen

Blikgroenten
Limonadesiroop

Slasaus 11 flesschen

Jam 70 potjes

Melk 30 busjes

Appelstroop 28 bussen

Appelmoes 2 potjes

Puddingsaus 9 fleschjes

Anthraciet 30 zakken

Turf ' 3 zakken + 1 kist

Briketten 5 pakken + 2 kisten

Aardappelen 10 zakken + 37 kisten

Groenten 3 kisten

Uien 1 zak

Inmaakgroenten 1 vaatje + 6 potten +
6 emmers.

Note:

* Bij de hernummering van de Stationsweg in
1952 kreeg het huis nummer 42,

+ Op 7 oktober j.I. zijn 12 struikelstenen gelegd
ter plaatse van Stationsweg 42.

* Met dank aan Wim van den Heerik, Adrienne
Baars en mevrouw Van Weelde-Hartog. m
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De geschiedenis van het
woonhuis Stationsweg 32,
later 42. (kadastraal nummer H 4275)

In 1887 is het huis gebouwd en werd de
1® eigenaar Johannes Bekker, gemeente secreta-
ris te Sliedrecht. | Adres: Binnen Tiendweg.

In 1888 komt het huis op naam te staan van
Neeltje Jacoba Muilwijk, weduwe van Johannes
Bekker. Zij verkoopt in 1888 het huis aan en
Francina Cornelia Renatina Seret, particulier
te Sliedrecht en weduwe van Hendrik Seret
lJsbrandszoon. | Adres: Stationsweg.

In 1912 verkoopt zij het huis aan Johannes
Kraaijeveld en cons., aannemer te Sliedrecht;
mede-eigenaar is Arie Aart Hofman, aannemer
te Sliedrecht. | Adres: Stationsweg.

In 1916 wordt het huis verkocht aan Cornelis

Corneliszn. van Ballegooijen, aannemer en direc-

teur der zandexploitatie- en aannemingsmaat-
schappij ‘de Merwede’ te Sliedrecht.
Adres: Stationsweg.

In 1917 vindt er een ruiling plaats en wordt de
eigenaar Jacobus Otten, directeur der N.V. Slie-
drechtse Middenstands Credietbank te Sliedrecht.

In 1921 vindt er een bijbouw plaats aan
de woning. | Adres: Stationsweg C 24.

In 1922 wordt het huis verkocht aan de
commanditaire vennootschap ‘De commandi-
taire bankvereniging Otten & Co.’ te Sliedrecht.
Adres: Stationsweg C 24.

In 1924 wordt het huis verkocht aan Bastiaan
Arieszoon Nederlof, zonder beroep te Slied-
recht. Adres: Stationsweg C 24,

Door het overlijden van moeder (in 1926) en va-
der (in 1929) is in 1930 dochter Leentje Johanna
Nederlof eigenaar geworden.
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Adres: Stationsweg C 24, in 1931 omgenummerd
naar Stationsweg 32.

In 1935 vindt er een verbouwing plaats en in
1937 komt er een opbouw op de woning.

In 1943 is er een verbeurdverklaring en komt de
woning op naam van het Duitsche Rijk, wegens
onderdak bieden aan joodse onderduikers,
waardoor zij in een concentratie kamp belandt
en aldaar overlijdt. | Adres: Stationsweg 32.

In 1944 wordt de eigenaar Pieter Eldert van
Perse, aannemer te Sliedrecht. | Adres: Stations-
weg 32.

In 1949 vindt er een overschrijving plaats in

de nalatenschap van Leentje Johanna Nederlof,
wegens onrechtmatige toe-eigening van haar
woning door de Duitse bezetter.

In 1952 is er een openbare veiling en wordt de
eigenaar Eise Carel de Meer, arts te Sliedrecht.
Adres (na omnummering in 1952): Stationsweg
42. (Dokter de Meer heeft tot 1957 gewoond en
zijn praktijk gehad op het adres C 153, later
Kerkbuurt 247, dit is tegenover Pand 33 in de
Kerkbuurt).

In 1957 verhuist hij naar C 600, daarna betrekt
hij in 1962 de woning aan de Stationsweg 42,
In 1964 is de Meer verhuisd naar Dordrecht
en hebben er diverse gezinnen gewoond.

In 1972 verkoopt de Meer het pand aan de
Gemeente Sliedrecht.

In 1976 trekt Youth for Christ in dit pand tot
aan het jaar 1989. m



